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Cách đây 65 năm, ngày 28/1/1941 Bác Hồ về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt 

Nam. Bác đã sống ở Pác Bó, cội nguồn cách mạng. Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng, 

quê hương cách mạng đã được Đảng và Nhà nước tuyên dương là anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đã sản sinh ra những con 

người anh hùng. Đó là anh Bế Văn Cắm, sinh năm 1945, dân tộc Nùng, xuất thân trong 

một gia đình nông dân nghèo, anh thấu hiểu cảnh nghèo khổ của người dân mất độc lập 

tự do. Tháng 2/1964, anh xung phong lên đường tòng quân giết giặc. Với 4 năm trong 

quân ngũ trong đó có 2 năm ở chiến trường miền Nam, anh đã tham gia nhiều trận đánh 

lập công xuất sắc phát huy truyền thống quê hương cách mạng. Đồng chí Bế Văn Cắm 

luôn tự rèn luyện mình học tập vươn lên đạt nhiều thành tích xuất sắc về mọi mặt, đạt 

danh hiệu bắn súng trung liên giỏi của trung đoàn và được trung đoàn tặng 2 bằng khen. 

      Trong thời kỳ này, đế quốc Mỹ đang tăng cường bắn phá miền Bắc và mở các cuộc 

hành quân càn quét lớn ở miền Nam. Tháng 1/1966, đồng chí Bế Văn Cắm cùng đơn vị 

được lệnh nhận nhiệm vụ vào Nam chiến đấu. Trên đường hành quân vào chiến trường 

suốt dải Trường Sơn luôn bị địch đánh phá ác liệt, đơn vị của đồng chí đã gặp nhiều khó 

khăn. Tuy vậy đồng chí luôn gương mẫu, tự nguyện nhận phần khó về mình, khi thiếu 

gạo đồng chí xung phong vào rừng đào củ mài, hái rau cho đơn vị. Khi đang hành quân, 

có đồng chí ốm đau đồng chí thường vác ba lô, súng đạn giúp đồng đội. Với cương vị là 

cán bộ tiểu đội trưởng, đồng chí luôn động viên tiểu đội mình, giúp đỡ đơn vị bạn cùng 

hành quân đến đích. 

      Trải qua ba bốn tháng hành quân ròng rã, gian khổ, khi đến vị trí tập kết, đồng chí bị 

các cơn sốt rét hoành hành, ốm nặng bị liệt cả 2 chân, song đồng chí vẫn lạc quan, kiên trì 

tập luyện, cầm gậy tập đi từng bước. Với nghị lực bền bỉ của người lính, quyết chiến 



thắng bệnh tật, sau một thời gian đồng chí đã khỏi bệnh và trở lại đơn vị. Chiến tranh 

đang ở giai đoạn quyết liệt, bọn địch đang tăng cường đánh phá lực lượng cách mạng 

nhằm củng cố bộ máy chính quyền Sài Gòn.Từ tháng 7 năm 1967 đến tháng 1 năm 1968, 

đồng chí Bế Văn Cắm đã tham gia 6 trận đánh, trận nào cũng lập công xuất sắc. Tiêu biểu 

trong trận đánh đêm mồng 10 tháng 7 năm 1967, sau khi cùng tiểu đội hoàn thành nhiệm 

vụ diệt lô cốt số 6, đồng chí tiếp tục tìm mọi cách tiếp cận diệt hoả điểm bên phải cửa 

mở, tạo điều kiện cho đơn vị xung phong vào trong trung tâm. Sau đó đồng chí bắn sập ổ 

đề kháng của địch rồi dùng quả đạn cuối cùng diệt lô cốt số 5, từ đó tạo điều kiện cho 

đơn vị xông lên diệt gọn căn cứ địch làm chủ trận địa. Đồng thời, đồng chí cùng đồng đội 

cáng 2 thương binh và đồng chí cõng một thương binh đưa vũ khí đạn dược ra tuyến sau 

được an toàn. 

      Tiếp đó ngày 6 tháng 8 năm 1967, trong trận đánh Cầu Lê, đồng chí chỉ huy một tổ 

hoả lực sang phối hợp chiến đấu cùng trung đoàn bạn đánh căn cứ, diệt 40 tên biệt kích. 

Thấy địch chống trả quyết liệt, khi đó tổ bộc phá chưa phá được hàng rào, đồng chí dũng 

cảm bò lên sát hàng rào, bất ngờ nổ súng chính xác, diệt hoả điểm đầu cầu tạo điều kiện 

cho đồng đội vượt lên phá rào để cho bộ đội tiến lên đánh sâu vào giữa căn cứ. Khi đơn 

vị đang vượt bãi đất trống thì bị địch phát hiện, một đại liên địch bắn sát mặt đất, gây 

thương vong cho mũi xung kích của ta, không phút chần chừ, bất chấp hiểm nguy đồng 

chí đã lợi dụng địa hình, địa vật áp sát mục tiêu, mưu trí, khôn khéo dùng một quả lựu 

đạn đã bắt hoả điểm của địch phải câm họng. Với hành động dũng cảm đó, sau trận đánh, 

đồng chí được đơn vị bạn đề nghị tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng 

ba. 

      Đồng chí Bế Văn Cắm không những là một xạ thủ hoả lực, cùng đơn vị diệt các hoả 

điểm, lô cốt địch mà còn là dũng sĩ diệt xe tăng địch. Tháng 11/1967 trong trân đánh Lộc 

Ninh, lần đầu tiên gặp xe tăng địch, vốn  là người lính đã qua trận mạc, đồng chí đã diệt 1 

xe M14. Tiếp đó trong một trận phục kích khác, đồng chí tiêu diệt thêm 1 xe tăng nữa 

trên đường Cà Tum – Bố Túc. Tháng 12/1967, đồng chí được đơn vị giao nhiệm vụ luồn 

sâu vào trong sân bay Cà Tum, với bản lĩnh kiên cường, mưu trí, dũng cảm, đồng chí bò 

sát vào bãi để xe, phá nổ tung 5 xe tăng địch. Những chiến công đó đã trở thành những 



kinh nghiệm quý báu cho đơn vị về phong trào thi đua ‘’Tổ săn diệt xe tăng, xe cơ giới’’ 

của toàn sư đoàn 7. Đồng chí Bế Văn Cắm được đơn vị bình bầu là dũng sĩ diệt xe cơ 

giới, đề nghị trặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng ba. Đồng chí cũng là 

lá cờ đầu của sư đoàn trong phong trào thi đua diệt xe tăng địch. 

      Chiến công nối tiếp chiến công, tháng 1/1968, đồng chí lại cùng đơn vị đánh quân đổ 

bộ đường không của Mỹ tại Trảng Rôm (Tây Ninh). Với cương vị là trung đội phó bộ 

binh của đại đội 3, tiểu đoàn 11, trung đoàn 14, sư đoàn 7, đồng chí đã chỉ huy trung đội 

chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, xuất kích đánh gần, diệt nhiều địch. Khi trận chiến 

đấu diễn ra ác liệt, địch đông ta ít, đồng chí Bế Văn Cắm bắn đến viên đạn cuối cùng và 

đã anh dũng hy sinh. Sau trận đánh đó, toàn tiểu đoàn phát động phong trào thi đua học 

tập gương sáng của đồng chí Cắm. 

       Trong 4 năm công tác chiến đấu, đồng chí Bế Văn Cắm luôn sống khiêm tốn, thật 

thà, chất phác, luôn đoàn kết, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng đội, chiến đấu dũng 

cảm, ngoan cường lập công xuất sắc. Đồng chí đã được tặng thưởng một huân chương 

chiến công giải phóng hạng nhì, ba huân chương chiến công giải phóng hạng ba, 6 bằng 

khen, 1 lần đạt danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú và nhiều lần đạt dũng sĩ diệt xe cơ 

giới. 

       Do đạt được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 20 tháng 12 năm 1969, đồng chí 

Bế Văn Cắm được Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam truy 

tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng. Tấm gương của đồng 

chí góp phần cổ vũ quân và dân cả nước tiến lên đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào, giải phóng 

toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Cho đến ngày hôm nay, tấm gương đó vẫn đang cổ 

vũ nhân dân các dân tộc Cao Bằng đoàn kết, vượt qua khó khăn để xây dựng quê hương 

cách mạng ngày càng giàu đẹp hơn. 

 

 

                                                                                     NAM TUẤN 

                                                                                Nông Văn Mậu 

                                                                    BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ CAO BẰNG 


